Thymia, filosofische praktijk

voor levenskunst en
creatieve ontwikkeling

e Mens, ken je zelf en Wat is de kwestie?-Wat is de
questie! Spel en dialoog voor creatieve ontwikkeling
door ontmoeting en levenskunst (in organisaties).

Trainingen en (huiskamer)workshops voor een
creatief en zinvol samenzijn, voor (her)oriéntatie in
leven of loopbaan, voor persoonlijke -, team- en
organisatie ontwikkeling.

Lunches en diners pensant: aan de hand van spel
en dialoog rond een (levens)thema.

Train-de-trainer arrangementen: spel en dialoog,
lezingen, presentaties en workshops, die creativiteit
en denkkracht stimuleren.

Dialoog- en spelvormen op

maat voor een team, organisatie

of bedrijf, een congres, relinie of

event, een vereniging of een Sd
vriendenkring: als markering en
ritueel voor bijzondere :
momenten en transities.

Geluksprincipes en denkramen

De acht beginpunten van de wegen op het speelbord
van het moederspel Mens, ken je zelf staan als
denkramen afgebeeld met mythisch-magische en
filosofische principes van levensgeluk.

De principes vatten wereldbeelden samen, die ontleend
zijn aan mythische wijsheid en filosofische levenskunst.

Ook zijn de acht principes van levensgeluk gekoppeld
aan de vier elementen en aan de twee polaire
levensgrondhoudingen van beheersing en overgave.

De reis in het spel kun je intuitief beginnen door voor
een element te kiezen dat overeenstemt met je eigen
aard — je luchtigheid of vurigheid, je geaarde,
stromende of etherische wijze van zijn — of dat wijst in
de richting van je verlangen. Ook kun je meer rationeel
starten door te kiezen voor een geluksprincipe dat past
bij je opvatting over levensgeluk.

AARDE LUCHT VUUR WATER

geluk door geluk door
genot denken

geluk door  geluk van
techniek zelf

geluk door geluk door
zijn twijfel

geluk door geluk door
magie leven

groen — geel — rood — blauw —
oog spiraal hand hart

Elementaire wegen en symbolen

In overeenstemming met de klassieke idee dat er vier
basale elementen werkzaam zijn in de natuur, zijn er
vier elementaire wegen door het symbolische landschap
van levensgeluk op speelbord en dialoogtafel.

Je start je reis in spel en dialoog door voor één van de
vier elementen — aarde, water, lucht of vuur — te
kiezen als kwaliteit, die bij jou past: bij je eigenheid of
bij je verlangen.

Rond de vaderdialoogtafel onderzoek je een kwestie
aan de hand van een symbolisch voorwerp, passend bij
je eigen aard of bij de aard van de kwestie die je wilt
verkennen. In het spel kies je een speelfiguur, een
elementje of speelfiche in de corresponderende kleur
en met de symboliek van één van de vier elementen.

Om de elementen niet alleen als krachten buiten in de
natuur maar als ook als
typisch menselijke kwaliteiten
te kunnen duiden, worden er
in het spel vier symbolen
gebruikt:

het hart (water, blauw),

de hand (vuur, rood),

een spiraal van in- en
uitademing (lucht, geel),

het oog (aarde, groen).

Labyrintische wegen

Symboliek geeft op verborgen wijze richting: in spel en
dialoog helpen beelden en verhalen de labyrintische
wegen bewegwijzeren.

De symbolen op de dialoogtafel nodigen uit een kwestie
te ontrafelen als questie: een vraag die een queeste als
antwoord heeft! Op een queeste blijkt een kwestie

gekoppeld aan levensvragen die je koers mede bepalen.

een aarde queeste —
Hoe vergaat de tijd en zie

je het verloop der dingen? pa

het oog dat

zandloper .
P tronen ziet

een water queeste —
Hoe open je harten
voor de diepte van de
levensstroom?

het
kwetsbare
hart

sleutel

een lucht queeste — spiraal die in-
Hoe beweegt je ziel mee en ont-
met de ademhaling? wikkelt

spiegel

een vuur queeste — in, op, voor
Welk gewicht geef je aan en achter de
het vuur van verandering? hand

gewichtjes



